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Tijdens het binnendragen luisteren we naar: 
Ik zie een poort wijd open staan  
 
1. Ik zie een poort wijd open staan, 
    Waardoor het licht komt stromen, 
    Van ’t kruis, waar ’k vrijelijk heen mag gaan, 
    Om vrede te bekomen. 
     
    refrein: 
    Genade Gods, zoo rijk en vrij! 
    Die poort staat open, ook voor mij, 
    voor mij, voor mij, 
    staat open ook voor mij. 
 
2. Die open poort laat d’ingang vrij 
    Aan wie komt binnenvlieden. 
    Aan rijk en arm, aan u en mij, 
    Komt Jezus vrede bieden. 
     
    refrein 
 
3. Die open poort leidt tot Gods troon: 
    Ga door, laat niets u hind’ren.  
    Neem op uw kruis, aanvaard de kroon, 
    Die God biedt aan Zijn kind’ren. 
 
    refrein 
 
4. In ’t hemelrijk voor Jezus’ troon, 
    Daar leidt het kruis tot zegen, 
    Daar dragen wij voor kruis, een kroon, 
    Door Jezus’ bloed verkregen. 
 
    refrein 
 
 
 
 
 
 



Welkom 
 
 
We luisteren naar: Heer ik kom tot U 
 
1. Heer, ik kom tot U, 
    Hoor naar mijn gebed. 
    Vergeef mijn zonden nu, 
    En reinig mijn hart. 
 
2. Met uw liefde, Heer, 
    Kom mij tegemoet. 
    Nu ik mij tot U keer, 
    En maak alles goed. 
 
3. Zie mij voor U staan, 
    Zondig en onrein. 
    O, Jezus raak mij aan, 
    Van U wil ik zijn. 
 
4. Jezus op uw woord, 
    Vestig ik mijn hoop. 
    U leeft en U verhoort, 
    Mijn bede tot U.
 
 
Gebed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We luisteren naar: God and God alone 
 
God and God alone 

Created all these things we call our own 

From the mighty to the small 

The glory in them all 

Is God's and God's alone 

 

God and God alone 

Reveals the truth of all we call unknown 

All the best and worst of man 

Can't change the master plan 

It's God's and God's alone 

 

God and God alone 

Is fit to take the universe's throne 

Let everything that lives 

Reserve its truest praise 

For God and God alone 

 

God and God alone 

Will be the joy of our eternal home 

He will be our one desire 

Our hearts will never tire 

Of God and God alone  

 

 
In Memoriam 
 
 
 
 
 
 
 



We luisteren naar:  Psalm 42: 1, 3 en 7  
 
1. Evenals een moede hinde 
    naar het klare water smacht, 
    schreeuwt mijn Ziel om God te vinden, 
    die ik ademloos verwacht. 
    Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
    God van leven, God van licht 
    Wanneer zal ik Hem weer loven, 
    juichend staan in zijn voorhoven? 
 
3. Tranen heb ik onder ’t klagen, 
    tot mijn spijze dag en nacht, 
    als mijn haters honend vragen; 
    "Waar is God dien gij verwacht?" 
    Ik gedenk hoe ik vooraan 
    in de reien op mocht gaan, 
    om mijn dank Hem op te dragen, 
    in zijn Huis op hoogtijdagen. 

 

7. Hart, onrustig, vol van zorgen 

    vleugellam geslagen ziel, 
    hoop op God en wees geborgen. 
    Hij verheft wie nederviel. 
    Eens verschijn ik voor den Heer, 
    vindt mijn ziel het danklied weer. 
    Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven, 
    altijd aan de dood ontheven.



. 
We lezen: Psalm 43 
 
1. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgeding 
tegen een volk zonder godsvrucht; 
doe mij ontkomen aan de man van bedrog en onrecht. 
2. Want Gij zijt de God mijner toevlucht; 
waarom verstoot Gij mij? 
Waarom ga ik in het zwart 
vanwege des vijands onderdrukking? 
3. Zend uw licht en uw waarheid; 
mogen die mij geleiden, 
mij brengen naar uw heilige berg 
en naar uw woningen, 
4. zodat ik kan gaan tot Gods altaar, 
tot de God mijner jubelende vreugde, 
en U love met de citer, 
o God, mijn God! 
5. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, 
en wat zijt gij onrustig in mij? 
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, 
mijn Verlosser en mijn God! 
 
 
Meditatie: Dan ga ik op naar Gods altaren 
 
 
We luisteren naar: Psalm 43: 3 en 4 
 
3. Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 
    En breng mij, door dien glans geleid. 
    Tot Uw gewijde tente weder; 
    Dan klimt mijn bange ziel gereder. 
    Ten berge van Uw heiligheid, 
    Daar mij Uw gunst verbeidt. 
 
4. Dan ga ik op tot Gods altaren, 
    Tot God Mijn God de bron van Vreugd. 
    Dan zal ik juichend stem en snaren, 
    Ten roem van Zijne goedheid paren. 
    Die na kortstondig ongeneugt, 
    Mij eindeloos verheugd.  



 

 
Gebed  
 
 
Dankwoord 
 
 
Zegen 

 
 

Tijdens het uitdragen luisteren we naar: 
Lichtstad met uw paarlen poorten 
 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd. 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Refrein: 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen, 
In het nieuw Jeruzalem. 
 
Heilig oord vol licht en glorie, 
Waar de boom des levens bloeit. 
En de stroom van levend water, 
Door de gouden godsstad vloeit. 
 
Refrein 
 
Wat een vreugde zat dat wezen, 
straks vereend te zijn met hem. 
In die stad met paar’len poorten, 
In het nieuw Jeruzalem. 
 

Refrein 

 

 

 

 


