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Lijntje Frederika Muilwijk-Lemmen 
 

24 februari 1925                              6 februari 2021  
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Muziek tijdens het binnendragen: ’Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam’ 

 

Welkom 

 

Zingen: Psalm 62 vers 1 en 4  

 

1. Mijn ziel is immers stil tot God; 

    Van Hem wacht ik een heilrijk lot; 

    Hij immers zal mijn rotssteen wezen, 

    Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,  

    Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: 

    Ik zal geen grote wank’ling vrezen. 

 

4. Doch gij mijn ziel, het ga zo ’t wil, 

    Stel u gerust, zwijg Gode stil; 

    Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken. 

    Hij is mijn rots, mijn heil in nood, 

    Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot; 

    Ik zal noch wank’len, noch bezwijken. 

 

Herinneringen aan oma 

 

Herinneringen aan mama 

 

Zingen: L.L.O. dl. 2, 15a vers 1 en 3 

 

1. Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 

    Ik ben je baken, ook in diepe nacht 

    Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 

    Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 

    Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 

    Ik ben de wind waardoor je adem haalt 

 

3. Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 

    Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 

    Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 

    Ik ben de verte, die verlangend wenkt 

    En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 

    ben Ik de hand, die al je tranen wist. 



 

 

Gebed 

 

Lezing: 1 Johannes 4: 7-12, 21 

 

7. Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder 

die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren 

Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons 

heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 

Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 

Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons 

en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. 

21. En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn 

broeder moet liefhebben. 

 

Zingen: Lied 838 vers 1 en 4  

 

1. O grote God die liefde zijt, 

    o Vader van ons leven, 

    vervul ons hart, dat wij altijd, 

    ons aan Uw liefde geven. 

    Laat ons het zout der aarde zijn, 

    het licht der wereld, klaar en rein. 

    Laat ons Uw woord bewaren, 

    Uw waarheid openbaren. 

 

4. Wij danken U, o liefde groot, 

    dat Christus is gekomen. 

    Wij hebben in Zijn stervensnood, 

    Uw diepste woord vernomen. 

    Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

    en het wordt overal volbracht, 

    waar liefde wordt gegeven, 

    wij uit Uw liefde leven. 

 

 

 



 

 

Overdenking n.a.v. 1 Johannes 4: 10 

 

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons 

heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 

 

Zingen: Psalm 133 vers 3 

 

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 

Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 

En 't leven tot in eeuwigheid. 

 

Dankgebed 

 

Zingen: Lied 868 vers 2, 4 en 5 

 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

    heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 

    Hij die u leidt,  

    zodat uw hart zich verblijdt, 

    Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 

    lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 

    Denk elke dag 

    aan wat zijn almacht vermag, 

    die u met liefde bejegent. 

 

5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 

    christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 

    Hart wees gerust,  

    Hij is uw licht en uw lust. 

    Alles wat ademt zegt: Amen. 

 

Zegen 

 

Woord van dank 

 

Woorden van uitgeleide 

 

Muziek tijdens het uitdragen: ’Lichtstad met uw paarlen poorten’  

                                                           Johannes-Passion slotkoraal van J.S. Bach 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


