Liturgie
voor de dankdienst

voorafgaande aan de begrafenis van

Frank Maandag

11 februari 1966 8 februari 2021

op maandag 15 februari 2021 om 14.00 uur

in "t Wingerds Hof te Wijngaarden.

“Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig
leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand
zal ze uit Mijn hand rukken”
Johannes 10: 27 en 28






Muziek tijdens het binnendragen: Geprezen zij de Here

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Want het geknakte riet verbreekt Hij niet

Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,

want Hij kent ons verdriet.

Barmhartig schenkt Hij ons

zijn warmte en zijn vuur.

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Want een verbroken hart veracht Hij niet.
Al wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurenden,

de zwakke beurt Hij op.

Barmhartig schenkt Hij ons

zijn goedertierenheid

Geprezen zij de Here.

Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Gebed



We luisteren naar: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij

‘k Zie naar Hem op en ik weet hij is mij steeds nabij

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij

‘k Zie naar Hem op en ik weet hij is mij steeds nabij

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ik weet hij is mij steeds nabij

In Memoriam

We luisteren naar: Machtig God, sterke rots

Machtig God, sterke Rots

U alleen bent waardig

aard' en hemel prijzen U

glorie voor uw Naam

Prijst de Vader, prijst de Zoon
prijst de Geest die in ons woont
Prijst de Koning der heerlijkheid
prijst Hem tot in eeuwigheid

Lam van God, hoogste Heer
heilig en rechtvaardig

Stralend Licht, Morgenster
niemand is als U

Prijst de Vader, prijst de Zoon
prijst de Geest die in ons woont
Prijst de Koning der heerlijkheid
prijst Hem tot in eeuwigheid



Overdenking uit het woord van God
Psalm 139 vers 1- 18

Gods alwetendheid der vromen troost

1 Voor de koorleider. Van David. Een psalm.

Here, Gij doorgrondt en kent mij;

2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten;

3 Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.

4 Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen;

5 Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij.

6 Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.

7 Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht?

8 Steeg ik ten hemel — Gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde —

Gij zijt er;

9 nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee,

10 ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen.

11 Zeide ik: Duisternis moge mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen;
12 zelfs de duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht licht als de dag,

de duisternis is als het licht.

13 Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven.
14 Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken;
mijn ziel weet dat zeer wel.

15 Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt
werd,

gewrocht in de diepten van het aardrijk;

16 uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven,
de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond.

17 Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal.

18 Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand; als ik ontwaak, dan ben ik nog bij
u.

Johannes 10 vers 27-30

27 Mijn schapen horen Mijn stem en lk ken ze en zij volgen Mij.
28 En |k geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in
eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

29 Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan
hen uit de hand van Mijn Vader rukken.
30 Ik en de Vader zijn Eén.



We luisteren naar: God wijst mij een weg

God wijst mij een weg

Als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag

Nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,

wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis - Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan

Maar zijn liefde blijft bestaan

En Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

God wijst mij een weg

Als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag

Nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,

wijst Hij mij de weg.

Gebed



Muziek tijdens het uitdragen: Wat de toekomst brengen mogen

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand.
Moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen,
Vader, wat Gij doet is goed.

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed.

Heer, ik wil uw liefde loven,

al begrijpt mijn ziel U niet.

Zalig hij, die durft geloven,

ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,

als ik in de hemel kom.

Laat mij niet mijn lot beslissen,
zo ik mocht, ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen
als Gij mij de keuze liet.

Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt.
Neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.



Op de begraafplaats
Teraardebestelling

Lezen uit het woord van God

1 Thessalonicensen 4 vers 13-18

13 Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen,
opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben.

14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook z6
hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.

15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven
tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,

16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het
geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus
gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;

17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in
een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en z6 zullen wij
altijd met de Here wezen.

18 Vermaant elkander dus met deze woorden.

Openbaringen 21 vers 1-7

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de
eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van
God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.

3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de
mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen
zijn,

4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch
rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn
voorbijgegaan.

5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij
zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

6 En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het
einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet.

7 Wie overwint, zal deze dingen beérven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij
een zoon zijn.



Dankgebed
Lezen: U bent er telkens weer

ledere dag

Als het leven weer ontwaakt

Zie ik de pracht van wat God heeft gemaakt
En na iedere nacht vraag ik aan de Heer
Wilt U bij me blijven ‘k heb u nodig, o Heer

U bent er telkens weer o Heer

Als ik U nodig heb

Zonder Uw kracht, ben ik verzwakt

Maar op zo’n moment weet ik wie U bent

Want U bent er telkens weer o Heer

Als ik U nodig heb dan hoor ik zacht

Uw stem in mijn hart en U zegt tegen mij
‘k Zal altijd bij je zijn

Toen onverwacht was ik eenzaam en alleen

Zwart als de nacht werd alles om me heen

Eens zo’'n moment dat je niet meer verder kunt gaan
Zonder krachten van die Ene

Die je nooit laat staan

U hoort mij als een kind

U neemt mijn hand

U richt mij op en

U spreekt tot mij:

Ik ben er telkens weer, mijn kind

Als jij Mij nodig hebt

Ik geef je kracht, toon je Mijn macht

Ook op zo’n moment dat het moeilijk wordt

Dan ben ik er telkens weer, mijn kind

Als jij Mij nodig hebt, luister dan zacht naar Mijn stem in je hart
Want ik zeg tot jou: ‘k zal altijd bij je zijn

Dankwoord



