
Orgelspel tijdens het binnendragen: Veilig in Jezus’ armen 

 

Persoonlijk woord van de familie 

 

Stil gebed 

 

Votum 

 

Psalm 42 vers 3 en 5 

 

3. O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 

    Waartoe zijt g' in mij ontrust? 

    Voed het oud vertrouwen weder; 

    Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 

    Want Gods goedheid zal uw druk 

    Eens verwiss'len in geluk. 

    Hoop op God, sla 't oog naar boven; 

    Want ik zal Zijn naam nog loven. 

 

5. Maar de HEER zal uitkomst geven, 

    Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 

    'k Zal in dit vertrouwen leven, 

    En dat melden in mijn lied; 

    'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 

    Zingen, daar ik Hem verwacht; 

    En mijn hart, wat mij moog' treffen, 

    Tot den God mijns levens heffen. 

 

Schriftlezing: Psalm 121 

 

1 Een lied Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp 

komen zal. 

2 Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

3 Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren. 

4 Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. 

5 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand. 

6 De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. 

7 De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren. 

8 De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der 

eeuwigheid. 

 

Gebed 

 

 

 

Opwekking 640 door de kleinkinderen 

 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 

waar komt mijn hulp vandaan? 

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 

die mij bij zal staan. 

 

Mijn hulp is van U, Heer, 

die alles heeft gemaakt. 

U zult voorkomen dat ik wankel of val. 

U bent mijn beschermer 

die over mij waakt, 

die niet sluimeren of slapen zal. 

Wat kan mij gebeuren 

door zon of door maan? 

U bent mijn schaduw, 

U bent er altijd. 

Bewaart heel mijn leven; 

mijn komen en gaan, 

U beschermt mij tot in eeuwigheid. 

Mijn hulp is van U, Heer! 

 

Meditatie 

 

Psalm 121 (Jonathan Salas) door Thirza en Sophie  

 

When I feel alone, wondering if I have to do this on my own. 

My eyes on the ground, the burden is heavy, I need your peace now.  

 

Your hand on my cheek.  

Lifting my head and restoring my peace. 

You’re reminding me.  

You’re reminding me.  

 

Oh where does my help come from? 

It’s You alone.  

You alone. 

 

My guardian, You never sleep.  

You are keeping my feet covered by your hand. 

I know you are here in the midst of my need.  

 

I will lift my eyes to the heavens. 

No matter what’s surrounding me.  

 



Gebed 

 

Psalm 73 vers 12 

 

'k Zal dan gedurig bij U zijn, 

In al mijn noden, angst en pijn; 

U al mijn liefde waardig schatten, 

Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 

Gij zult mij leiden door Uw raad, 

O God, mijn heil, mijn toeverlaat; 

En mij, hiertoe door U bereid, 

Opnemen in Uw heerlijkheid. 

 

Zegenbede 

 

Zegen ons Algoede 

 

Zegen ons Algoede, 

neem ons in Uw hoede 

en verhef Uw aangezicht, 

over ons en geef ons licht. 

 

Stort, op onze bede, 

in ons hart Uw vrede, 

en vervul ons met de kracht, 

van Uw Geest bij dag en nacht. 

 

Amen, amen, amen, 

dat wij niet beschamen, 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, Uw naam ter eer. 

 

Luisteren naar: De Heilige Stad, gezongen door Adrianne Weppelman 

 

Orgelspel tijdens het uitdragen: De Heilige Stad 

 

 

Op de begraafplaats 

Schriftlezing 

Geloofsbelijdenis 

Gebed ‘Onze Vader’ 

Dankwoord namens de familie 

 
 
 
 
 
 
 

Liturgie 

 

voor de rouwdienst 

 

voorafgaand aan de begrafenis van  

 

 

 
Adrianus Johannes Houweling 

 
 

7 augustus 1946                                       8 februari 2021 

 

 

 

op maandag 15 februari 2021 om 13.30 uur 

 

in de Hervormde Kerk te Oud-Alblas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorganger:       ds. W. van Weelden 
 
Organist:            H.G. Teeuw        


