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Binnendragen kist
Muziek: Wir setzen uns mit Tranen nieder (J.S. Bach, Matthaus Passion)

Welkomstwoord
ds. B.C. van Wieren

Erkenne mich mein Hiiter (J.S. Bach, Matthdus Passion)

Erkenne mich, mein Hiter, Erken mij, mijn hoeder,

Mein Hirte, nimm mich an ! mijn herder, neem mij aan.
Von dir, Quell aller Giiter, door u, bron van alle goeds,
Ist mir viel Gut's getan. is mij veel goeds gedaan.

Dein Mund hat mich gelabet Uw mond heeft mij gevoed
Mit Milch und stiBer Kost, met melk en zoete kost,

Dein Geist hat mich begabet uw geest heeft mij voorzien
Mit mancher Himmelslust. met menige hemelse vreugde.

Mariska deelt haar herinneringen

Ich will hier bei dir stehen (J.S. Bach, Matthaus Passion)

Ich will hier bei dir stehen; Ik wil hier bij u staan

Verachte mich doch nicht ! veracht mij toch niet.

Von dir will ich nicht gehen, Ik wil niet van uw zijde wijken,
Wenn dir dein Herze bricht. wanneer u uw hart breekt.
Wenn dein Herz wird erblassen, wanneer uw hart zal verbleken,
Im letzten TodesstoR, na de laatste doodsteek,
Alsdenn will ich dich fassen dan wil ik u bergen

In meinen Arm und Schol3. in mijn arm en schoot.

Herinneringen kleinkinderen

Toccata and Fugue in D Minor (J.S. Bach)
Lievelingsstuk van zoon Klaas

Schriftlezing

Openbaring 21 : 1-5 (NBV 21)

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de
zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God
vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een
luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen
zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen
dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!” — Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt
gezegd is betrouwbaar en waar.’

Overdenking
ds. B.C. van Wieren

Gebed



Wat de toekomst brengen moge (Jacqueline van der Waals)
Wat de toekomst brengen moge,

Mij geleidt des Heeren hand;

moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;

Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen

met een rustig kalmen moed!

Heer, ik wil Uw liefde loven,

al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,

ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,

als ik in Uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zoo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen den weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.

Slotwoord
ds. B.C. van Wieren

Uitdragen van de kist
Ga nu heen in vrede, Evangelisch Liedboek 270

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.

Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Adagio (Albinoni)



